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Voorwoord  
Beste lezer, als u de tijd heeft genomen om al te lezen tot hier wil ik u al bedanken. Als u tot hier al 

hebt gelezen, mag u uzelf bedanken. Dat u de tijd neemt om dit te lezen, wilt dit zeggen dat u het hef 

in eigen handen neemt. Het is meer dan ooit belangrijk om jezelf bewust te worden van je financiële 

gezondheid. 

De grootste “eyeopener” voor mij was nog niet zolang geleden, namelijk de covid-19 crisis. Mensen 

werden opgesloten, we werden gebracht in onzekere tijden en niemand wist echt goed wat de 

toekomst ging brengen. De overheid wist niet meer hoe het land bestuurd moest worden. Alles lag 

overhoop, toekomstperspectief verdween en het leven ging van week tot week naar dag tot dag. Het 

was niet allemaal negativiteit wat de klok sloeg. We kwamen samen op straat en steunde de zorg. 

We werden allemaal solidairder maar toch bleef er negativiteit. Heel veel mensen verloren hun baan, 

mensen vielen in felle schulden, zaken en bedrijven moesten sluiten, inkomsten kelderen en beurzen 

sloegen donkerrood. Het werd voor mij opeens enorm duidelijk dat afhankelijk zijn van één job, één 

inkomst zonder terugval en zonder voldoende reserve, je doodsoorzaak kon worden. 

Geld is niet alles in de wereld. Ik ben ervan overtuigd dat vele oorlogen, vele doden en gewonden 

niet hadden gevallen moest geld niet bestaan. Geld is een diepgaande filosofie die al decennia tot 

eeuwenoud bestaat. Geld maakt niet gelukkig, ik denk dat daar andere zaken voor nodig zijn. Wel 

trek ik zelf in twijfel of het ontbreken van voldoende geld, niet ongelukkig kan maken.  

  



 

De Belg is (niet) aan het roesten.   
Stel je even voor, het is zondagmiddag je hebt net gegeten en je plaatst jezelf in de zetel. Klaar voor 

een dutje zodat het eten gemakkelijker zakt. Je zit net goed gesetteld het kussen ligt net waar je het 

wilt hebben, de koffie staat juist binnen handbereik maar plots hoor je iets. “Kan je even helpen met 

de vaat, vervolgens doe ik de was en kan jij beginnen met het gras te maaien.” De stem komt vanuit 

de keuken. Je zou het liefst direct in slaap vallen maar toch kies je ervoor om recht te staan en te 

starten want, rust roest namelijk. 

Gek wel, de Vlaming is zichzelf bewust dat rusten en blijven hangen geen zin heeft. Als je in de zetel 

blijft liggen kom je namelijk niet ver, zijn we het daarover eens? Volgens (Stabel, sd) geeft ruim 86% 

van de volwassen bewoners uit het Vlaams Gewest toe minstens 1 keer per jaar aan sport te doen. 

Net iets meer dan de helft, namelijk 60% gaf aan wekelijks te sporten. De Vlaming laat zich dus niet 

roesten en is zich bewust van hun conditie. Vlamingen zijn dus geen stilzitters en werken hard voor 

hun doelen te bereiken. Toch kan er gezegd worden dat de Belg aan het roesten is. Uit cijfers van 

Januari 2021, blijkt dat er ruim €296,58 miljoen op onze Belgische spaarboekjes staat. Hoeveel 

mensen zullen het geld met een reden hebben vaststaan? Als we gaan luisteren naar de reden van 

sparen blijkt dat Belgen over het algemeen zichzelf willen beschermen tegen het onverwachte. 

Niemand weet namelijk wat morgen komt, toch? 

Wij als Belgen zijn ons heel bewust over het feit dat we ons lichaam gezond moeten houden. 75 

procent van de Belgen geven aan niet-roker te zijn, zojuist bleek ook al dat 60% wekelijks sport. We 

zijn ons dus heel bewust van onze gezondheid en dat is goed. Op deze manier kunnen we onze 

kinderen en kleinkinderen een gezonde toekomst geven op gebied van levensstijl. Afsluitend zijn we 

natuurlijk benieuwd of we financieel even gezond bezig zijn. 

Geld bezitten zonder het te zien.   
Een vreemd zeggende titel die toch zeer belangrijk is voor ons als Belgen op het vlak van hoe we over 

geld denken en hoe we ernaar kijken. Een spaarrekening, jullie zeker en vast wel bekend. Het staat 

los van je zichtrekening en je kan er elke dag, elk uur en elke minuut geld opzetten en afhalen (al 

doet de Belg vooral dat éérste). Sparen biedt enorm veel voordelen, het geeft jezelf zekerheid, extra 

inkomsten uit rendement (Als je die 0,11% van de laatste jaren rendement kunt noemen). De Belg is 

er in de loop der jaren extra zuinig op geworden. Uit cijfers van de Nationale Bank bleek dat er ruim 

300 miljard euro op onze spaarrekeningen samen staat. Soms vraag ik me af, wat is het doel van 

zoveel spaargeld. “Willen de Belgen samen het land opkomen?” 

Goed, de Belgen zijn dus enorm gehecht aan reserve en willen dit duidelijk ook elk uur van de dag 

kunnen zien. Eén klik op hun banking app en onmiddellijk verschijnt hun volledig netto vermogen, 

oef. Geen stress over beurskoersen, verliezen en langdurige looptijden voor je je geld terug kunt 

krijgen uit die obligaties. 

De Belg heeft inmiddels geleerd dat sparen belangrijk is en het zekerheid biedt. De bevolking die al 

actief is van voor het jaar 2000 hebben nog gulle tijden gekend waar je kon sparen tegen een rente 

van 2,66% per jaar. Je kreeg dus voor je zuurverdiende cijfers (Mits het voldoen van bepaalde 

voorwaarden) nog wel waar voor je geld. Ligt hier de reden van ons spaargedrag? Zijn Belgen in de 

tijd blijven hangen, ik weet het niet.  



 

Rijker worden van geld uitgeven  
De Belg denkt wel twee misschien drie keer na voor ze hun zuurverdiende centen uitgeven. “Wij 

sparen als de beste van de klas.” Zij zijn slimmer en zullen ook over veel meer kapitaal beschikken in 

de toekomst (denken ze). Teruggaand in de geschiedenis zou het wel eens interessant zijn om de 

persoon te interviewen die ooit heeft verkondigd dat sparen het belangrijkste is voor een zorgeloos 

financieel leven. Iedereen spaart omdat het hun is aangeleerd, maar weten we eigenlijk van waar ons 

spaargedrag komt? 

De Belgen sparen zo veel mogelijk geld op, en proberen zo zuinig mogelijk met al de rest om te gaan. 

Uit cijfers van Argenta blijkt dan weer dat in 2017, ruimschoots 42% van de Belgen hun geld belegd 

op de beurs. Zij geven geld uit aan een broker, bank of vennootschap in de veronderstelling er later 

hun geld, plus rendement voor terug te krijgen. Vaak wordt er verondersteld dat je heel rijk moet 

zijn, of financieel geletterd zijn om iets van obligatiefondsen, laat staan aandelen te begrijpen. Je 

merkt al snel dat dit geen essentie is, wel kan het de zaken vergemakkelijken. (Als je namelijk niet 

weet wat een aandeel is, kan je het ook niet kopen.) Belgen zijn in 2023 nog steeds heel schuw over 

hun gespaarde centen, (en terecht.) Ze geloven er niet in dat mensen hen willen helpen om zelf iets 

op te bouwen en dus geloven ze maar dat sparen de beste keuze is. Jammer genoeg vrees ik dat er 

bewijzen zijn van ruim 100 tot 200 jaar terug dat sparen op de lange termijn enkel verlies betekend, 

(Als je rendement wilt behalen.) 

In onze manier van onderwijs wordt er bij een uitgaven indirect of zelfs direct een (-) genoteerd. We 

worden dus van jongs af aan al opgegroeid met de gedachten dat een uitgaven altijd verlies 

betekend. Op de hele korte termijn klopt dit zeker. Het geld is van je rekening, dus zul je een 

negatiever saldo als ervoor zien. Nu, het hangt er natuurlijk vanaf wat je met dat geld doet. Als er 

straks iemand €20 nodig heeft en hij verteld dat hij even geen cash heeft, maar dat je met hem straks 

mee naar zijn auto mag lopen en hij je €25 ervoor in de plaats geeft. €5 verdiend hoor ik je denken 

en over het algemeen zullen we allemaal zo een beetje denken. Ik denk dat hier het probleem bij 

vele ligt. Mensen willen de dag van vandaag twee zaken. Zekerheid en vluchtigheid. Filé, duurt te 

lang. Aanschuiven, duurt te lang. Beleggen, duurt ongetwijfeld nog langer. Het volgende is zekerheid. 

Hoeveel gaat me dat exact kosten, opbrengen of hoeveel zal ik kwijt zijn. De Belg is namelijk trouw 

en dit geldt zeker en vast voor zijn geld. Maar toch kan je rijker worden van geld uit te geven.  

Een Belg die elke maand spaart, geeft zonder hij het eigenlijk weet elke maand geld uit. Hij geeft het 

alleen aan zichzelf uit. Opent zijn bank app, stort het geld naar de spaarrekening en daar staat het 

dan. Het spaargeld staat stil en kijkt. Het kijkt naar de plezierige transacties die jouw zichtrekening 

aan het maken is. We werden allemaal ongelukkig dat we in 2020 tussen vier muren moesten blijven, 

maar zelf doen we het al decennialang met ons geld. We zetten het op een spaarboekje en daar 

moet het braaf wachten tot het ooit zijn rekening mag verlaten. Soms als je ongeluk hebt moet je het 

geld er na enkele maanden terug afhalen omdat je je muren wilt schilderen. Over het algemeen trekt 

de Belg het zeer goed en blijven we lang (zeer lang) van ons spaargeld. Vaak sterven we in 2023 met 

nog enorm veel geld op onze spaarrekening dat we normatief “later” zouden nodig hebben. (Al gaat 

mijn persoonlijke filosofie niet zo ver dat we in het hiernamaals met cash moeten betalen.). 

Waarom laten we het geld niet leven, en de wereld zien? Waarom zijn we bang dat ons geld even op 

vakantie gaat? Bang om het te verliezen? Ik geloof niet dat we bang zijn om het te verliezen. Waarom 

niet, alle spaarders incasseren jaarlijks een inflatie zonder een kick te geven. Het geld wordt minder 

waard, enkel de cijfertjes blijven staan! Waarom laat je (een deel) van je spaargeld niet voor een 

tijdje op vakantie gaan, hoe langer jij jouw spaargeld durft loslaten, hoe volwassener het zich zal 

kunnen terugkeren tot u. 



 

De beurs is als een kind met geschaafde knieën.   
Stel je even voor, je bent 20 jaar verder of misschien 20 jaar terug in de tijd. Je bent in de keuken net 

een kop koffie gaan halen, je zet jezelf neer in de zetel en plots komt je zoontje van 3 jaar wenend 

naar binnengelopen. Je ziet dat zijn knieën openliggen, het valt gelukkig goed mee en met een 

pleister is alles opgelost. 

Wat als ik je nu eens zeg dat dit exact is hoe de beurs ook werkt. De beurs is soms een kind en valt 

soms ook op de grond. Sommige jaren/maanden of dagen valt de beurs net iets harder als andere. Je 

weet nooit wanneer dit komt, je weet nooit hoe hard de beurs onderuitgaat. Weet jij bij je zoontje 

altijd als die valt hoe hard die valt? De beurs werkt net zo, soms zie je duidelijk een signaal aankomen 

dat de beurs zich in een “risico” gebied bevindt (denk maar aan toen je als zestienjarige tegen een 

meisje ging zeggen dat je ze leuk vond.) Dit is niet altijd zo, soms kan de beurs ook zomaar 10 tot 20% 

zakken zonder het aan zien te komen. Probeer dit niet te voorkomen, probeer dit te genezen.  

Wanneer je de éérste keer zonder zijwieltjes reed, hoe vaak ben je gevallen? Je hield er in het ergste 

geval wel een litteken aan over, zover moeten we het op de beurs niet laten komen. Ik ben ervan 

overtuigd dat je soms uit een val (koersdaling), veel meer kunt leren dan van een overwinning 

(stijging).  

De bank is mijn (slechtste) beste vriend   
Ik ben al veel tegengekomen in mijn korte tijd op de beurs. Dalingen waarvan ik dacht dat ze niet 

gingen goed komen tot stijgingen waarvan ik dacht dat ze nooit meer gingen dalen. Eén ding ben ik 

nog niet tegengekomen. Een bank die jou echt wil verder helpen met investeren zonder daar zelf van 

te genieten. Hoe jonger je bent, hoe sneller de bank aan je broekspijp zal komen trekken. De bank is 

vaak sneller als jij, ik ben er dan ook zeker van dat sommige mensen jou en mijn financiën beter van 

buiten kennen als wij zelf. De bank ziet namelijk alles, is het daarom slecht? Dat is weer een ander 

verhaal. 

Ik ben ervan overtuigd dat banken zeker en vast mensen kunnen verder helpen. Zonder banken was 

ik er zeker van dat de buurman zijn auto niet had gehad en dat mijn overbuur haar huis niet had 

kunnen kopen. Natuurlijk hebben we ook een groep mensen die geen zin heeft zich in te lezen, 

mensen die geen belang hechten aan hun financiële of mensen die geen bestaan wisten van de 

centen op hun oude spaarrekening. Bij deze doelgroep denk ik dat de bank zeker en vast iets kan 

betekenen. Echter trek ik in twijfel of investeren in bepaalde zaken tot beleggen met jou geld door 

iemand anders een goede keuze is. Ik ben ervan overtuigd als jij je financiën zelf in de hand wilt 

nemen, je best zelf keuzes maakt. Start met een fonds, koop een boek en denk na wat je wilt 

bereiken. Beleggen is net zoals een gewone mens. Er bestaat geen één persoon op de wereld dat 

helemaal exact hetzelfde is. Dit werkt ook zo met beleggen of beleggingsdoelen. Iedereen heeft een 

ander risicoprofiel, iedereen heeft een ander sentiment, de één neemt graag risico’s terwijl de ander 

alles wil proberen te behouden. “Een conservatieve spaarder zal nooit hetzelfde bereiken als een 

progressieve belegger.”  

Tot slot kan ik enkel meedelen dat je altijd moet starten met denken, het klinkt makkelijk maar eens 

op de beurs kan het moeilijker zijn dan het lijkt. Als je plots in de filé staat, rij je dan ook plots een 

andere richting op. Als de beurs iets anders doet dan jij zou willen moet je dat soms accepteren en 

probeer niet altijd tegen te sturen, soms ben je er sneller met de snelste route maar trek de kortste 

route altijd mee in twijfel. Wat maakt dat je niet via de kortste route gaat. Hier kunnen soms de 

mooiste plekken gevonden worden.   



 

Het meest juiste wat je kan doen is fouten maken  
Angst, een emotie die wel allemaal al eens hebben meegemaakt. De één zag de dood voor ogen, 

terwijl de ander gewoon zijn rapport aan zijn ouders moest laten zien. (Ik heb vooral die tweede 

gezien.) Persoonlijk vind ik het nu soms zelfs grappig te zien dat sommige mensen hun angst bij 

hunzelf begint. “Ik beleg wel, maar soms heb ik bang dat ik mijn profiel open en plots de zaken -30% 

zou zien staan.” Ik vraag me dan soms af, hoe moeten die mensen zich voelen tijdens de solden 

maand als alle prijzen lager staan… . 

Een aandeel kopen, vaakweg eenvoudig (Het staat laag, de beurs is rood ik koop.) Maar, hoe gaan we 

om met een stijging? Wat als de beurs plots +20% staat of wat als de beurs plots stijgt en stijgt? Ga je 

volgen? Ga je de top proberen te zoeken? Het gevaarlijkste spel op de beurs wat mij betreft. Probeer 

de beurs niet te timen, maar steek “time” in de beurs. Ga op onderzoek en zoek iets wat jij leuk 

vindt, zoek iets waar jij in gelooft. Als jij niet houdt van elektrische auto’s, als jij niet geloofd dat EV 

de toekomst worden, koop dan alstublieft geen Tesla aandelen. Als jij tegen snufjes bent en niet 

houdt van verandering, blijf dan best weg van de zogenaamde “Tech-aandelen”. Koop aandelen 

waarvan jij gelooft dat ze in waarde zullen stijgen, koop aandelen van bedrijven waarvan je houdt. 

Het heeft geen nut aandelen te kopen enkel puur voor rendement op korte tijd.   

Ikzelf maakte de grootste fout die je kunt maken. Ik ging de beurs op zonder kennis, ik ging de beurs 

op zonder inzicht maar nog erger, ik ging de beurs op zonder beheersing. Ik kon juist zeggen “Ik zit op 

de beurs.” Ik kende er eigenlijk niet veel van. Ik kocht mijn eerste aandeel, ik vergeet dat niet meer. 

Ik zag een aandeel +5/6 % gaan en ik dacht, hier ga ik eens snel geld op halen, “Ik dacht” die gaat 

straks wel +20%. Wel ik had gelijk! Hij ging 20%, wel klein detail het was 20% naar beneden. Dit 

gebeurde bij een aantal aandelen dus ik verkocht de volledige winkel. “Sparen is nog altijd het beste”, 

dacht ik. Ik heb enorm veel geleerd uit deze fout. Ik merkte wat emoties kunnen doen op de beurs. Ik 

begon boeken te lezen, ik begon mensen te volgen die in het verleden al duidelijk resultaat hadden 

kunnen maken. Ik begon met eerst onderzoek te doen en ik begon met het niet opgeven. Ik begon 

steeds meer en meer te begrijpen waarover zaken gingen en wat de woorden dividend, Price-to 

earning & splits betekende. Ik leer elke dag bij, beurzen veranderen elke dag. Je kunt nooit “alles” 

weten.   

Ik ben ervan overtuigd dat je nooit te veel kunt weten maar wel te weinig. Ik geloof in fouten, fouten 

keuzes zijn beloningen voor het juiste pad te kiezen.   

  



 

Nawoord  
Nu, ik ga het niet langer trekken als dit. Ik wil mensen aanzetten tot het zelf denken over hun 

financiële toestand. Ik wil mensen niet overtuigen, of iets aansmeren. Ik wou louter mijn ervaring en 

mijn liefde voor de beurs delen.   

De beurs is een prachtig bestaan, je kan zoveel meer als enkel geld verdienen op de beurs. Ik vond er 

aan het begin enorm veel dalingen, negativiteit en verliezen. Eveneens vond ik er kennis, ervaring en 

leerde ik mensen kennen met dezelfde visie, andere meningen en andere kennis. Ik wisselde 

ervaringen uit en leerde uit fouten van elkaar.   

Verbreek het taboe en praat over verliezen. Praat over de slechte dagen. Wees lief voor elkaar en om 

af te sluiten. Beurzen, financiën en rendement behalen is echt niet alles. Maak jezelf gelukkig, geniet 

van het leven. Jij schrijft nu een boek dat bestaat uit herinneringen waarna je later hopelijk voldaan 

kunt terugkijken. Zorg goed voor jezelf en de mensen rondom jou.   

  


